
Getuigenis Monique 

 

" Dat Gods kinderen zichtbaar worden door de verdrukking heen "  

Ik dacht dat ik jong zou sterven, totdat Jezus op mijn 31e in mijn leven kwam.”  Met die woorden blikt 
Monique terug op het moment dat haar leven voorgoed veranderde. Wat begon met een gesprek 
over God en een roep naar Jezus, groeide uit tot een leven gewijd aan het brengen van hoop en 
geloof - in woord én daad.  

Van gedachten van dood naar levend geloof 
Monique groeide op in een christelijk gezin. Ze ging in haar jeugd naar de kerk, maar liet het geloof 
los rond haar 20e levensjaar omdat ze er niet veel mee kon. Ondertussen had ze een ‘geheim’, was ze 
eenzaam en dacht ze niet oud zou worden. Totdat ze na een gesprekken met vriendinnen, steeds 
meer verlangen kreeg naar God. Ze riep en Hij antwoordde in een visioen. Daarna kreeg ze ook 
negatieve geestelijke ervaringen zoals ’t zien van geesten. Ze voelde al wel snel dat dat met haar 
Indonesische wortels te maken had. Het beangstigde haar en ze ging steeds meer bidden omdat dat 
haar rust gaf. Ze dacht: “Als Hij rust geeft, dan wil ik Hem leren kennen." 

Een lesbische relatie 

Ze ervaarde een diep gat in haar zijn. Ze werd verliefd op een vriendin en er ontstond een lesbische 
relatie. Gods liefde had haar zo geraakt, dat ze zijn wil wilde doen. Ze wist niet goed, hoe God over 
een lesbische relatie dacht en riep Gods Geest aan voor hulp. God liet haar Gen 1: 27 zien, dat de 
mens naar Zijn Beeld is gemaakt. Dat was voor haar ’t antwoord om de relatie te stoppen. Ze viel 
opnieuw in een gat, maar met Gods genade kwam ze er doorheen.  

Steeds weer die verlangens 

De relatie was gestopt, maar de zondige verlangens bleven. In haar geloofsavontuur was ‘t een 
mooie eerste stap dat Gods Geest haar zelfbeheersing gaf. Ze bleef zoeken naar moeders, naar 
vrouwen die voor haar konden zorgen. De verlangens bleven, totdat ze geloofde dat ze niet meer 
hoefde te strijden, want de Heer had de onreine gedachten al overwonnen. Het is en was een 
cruciaal verschil. Strijden naar de overwinning is eeuwig worstelen. En strijden vanuit de 
overwinning, dat Jezus al overwonnen heeft is glorie.  

Voor altijd vergeven 

Vanaf dat moment geloofde ze, dat ze al voor altijd en eeuwig vergeven was door ’t bloed van 
Christus en gerechtvaardigd ben in Christus. Ze staat dus recht voor Christus op grond van het 
volbrachte werk. Niet op grond van haar goede gedrag, maar om wat Hij voor haar aan ’t kruis 
gedaan heeft. Iedere keer als er gedachten van lust langskwamen sprak ze: Ik ben vergeven! Na 3 
weken waren gedachten zeer verminderd en na een half jaar waren de onreine gedachten compleet 
weg gewassen.  

Misbruik 
Ik wist nooit precies wat er met mij aan de hand was. Ik kon overmand raken door verdriet, had een 
duizelingwekkend gat in me, had altijd nachtmerries, vermeed situaties,, was overactief om maar 
weg te rennen van m’n gevoel, ik was meer bij een ander dan bij mezelf, Ik zei altijd ‘ja’ terwijl ik 
‘nee’ wilde zeggen, ik voelde me lichaam deels, had ‘n innerlijke verdeeldheid (een deel wordt wel 
gezien en een deel niet) masturbeerde, kon me moeilijk hechten, had een vol hoofd, suicidale 
gedachten, pijn in mijn lichaam, de druk van het geheim, ik voelde me niet volledig man/vrouw, 
schuld, schaamte. Het was een hele reis, totdat ik al deze leugens bij Jezus in zijn Licht en bij zijn kruis 
bracht. Halleluja, Jezus is goed! 



Meerdere ikken 

Ik bestond uit meerdere ikken:  

-Er zat ‘n een bevroren kind in me met haat, woede, verdriet en een bevroren ‘nee’. is bevroren. Dat 
kind heeft de shock meegemaakt, kan helemaal blanco zijn onder stress, in een complete error 
raken.  
-Er zat ook een interne getuige in me, die hard werkt, beschermt en niet naar binnen durft te kijken. 
-Het authentieke kind, voor haar is alles een grenzeloos ‘ja’! 
-Er zat ook een externe getuige in me, die het opneemt voor en een stem is voor de slachtoffers. Oh, 
wat helpt zij graag, soms tot ze erbij neervalt. En de beschermer, die ook woedend was. En dan zat er 
ook een harde werker in mij, die dacht dat ze door goede daden liefde moest verdienen.  
-Ook de dader komt tevoorschijn. Ze moest vergeven worden.  
-En dan heb je de aanpasser nog, die zeer goed kon kameleonnen. 

Al deze ikken kwamen tevoorschijn en mochten door ’t bloed van Jezus 1 worden met mij.  

Uiten door middel van creativiteit 
In die tijd heb ik me altijd kunnen uiten door schilderen en muziek, wat een gunst!  

Geraakt door de genderverwarring                                                                                                                    
Ik voelde wel al wel langer, dat God me hiervoor geroepen had. Wat een gunst, dat Jezus me hieruit 
geholpen heeft. Ik kon dat niet ‘for granted’ nemen. Wat God bij mij kan, kan Hij ook bij anderen. 
Maar ik voelde me zo bang, niet capabel, niet sterk en niet geschikt. Zo angstig voor afwijzing en dat 
had ik al zoveel gekregen en dan nog meer … maar de Heer bleef kloppen … en ik ervaarde ook: Heer, 
als U de mensen met genderverwarring niet helpt, wie dan wel?" Het raakt me soms ook persoonlijk 
diep, dat mensen met genderverwarring in een leugen geloven en bij voorbaat al de kerk verlaten. 
Dat er niemand is om hen op te vangen, dat ze daarbij dus ook Jezus verlaten. "Heer, als U deze 
prachtige mensen niet helpt, wie dan wel?" Die machteloosheid werd voor haar een nieuwe drijfveer 
om juist daar aanwezig te zijn met geloof én hulp. 

"De Bijbel werkt. Dat is wat ik steeds weer zie. Wanneer mensen vertrouwen op Jezus, verandert hun 
leven." Ik heb naast verschillende mensen mogen staan, die worstelden met genderproblematiek en 
dat God hen machtig eruit leidde. Prachtig om te zien, hoe zij hun levens overgeven aan God de 
Allerhoogste.  

Wat werkt als niets anders meer werkt; een ander geluid 
"Ik ben begonnen om een aantal mensen persoonlijk te begeleiden, die worstelden met hun 
identiteit", vertelt Monique. Maar ik wil meer mensen begeleiden … ik geloof, dat er nieuw geloof 
gezaaid mag worden in kerken en de maatschappij dat Jezus de oplossing is voor genderissues. Maar 
ook om inzicht te geven, wat er onder kan liggen waarom mensen vastlopen. Geloof komt door het 
horen, dus het is zo goed, als mensen hun getuigenis vertellen hoe God hun homoseksuele of 
biseksuele gevoelens heeft veranderd. Daarom maak ik podcasts en interviews om een ander geluid 
te laten horen.  

"De Bijbel werkt. Dat is wat ik steeds weer zie. Wanneer mensen vertrouwen op Jezus, verandert hun 
leven. Ik heb mensen zien genezen, huwelijken hersteld zien worden, en mensen die totaal gebroken 
waren, zien opstaan." 

Die levensverandering blijft niet beperkt tot de mensen zelf. "Wat mij telkens raakt," zegt Monique, 
"is dat degenen die geholpen zijn, zélf het goede nieuws beginnen te delen. Een vrouw die 
losgekomen is uit een lesbische relatie, staat bij een abortuskliniek om daar Jezus te verkondigen. 
Een man, die losgekomen is maakt getuigenisfilmpjes voor Colombia waar hij vandaan komt. Net als 
de vrouw bij de bron die naar haar stad rende om over Jezus te vertellen, gaan zij terug naar hun 
gemeenschappen en zeggen: ‘Kom en zie wat Hij voor mij heeft gedaan.’" 



"Zij zijn nu mensen die zeggen: ‘Als Jezus mij kon redden, dan is niemand verloren.’" 

Oh, wat verlang ik ernaar, dat er meer mensen bevrijd gaan worden. Als er iemand naar vrijheid voor 
de lhtb groep verlangt is het Jezus zelf. Ik geloof, dat Hij in deze tijd iets nieuws wil doen. Dat de 
jongeren, die niet meer verblind worden door de duivel, maar dat ze geloven, dat ze naar Gods beeld 
geschapen zijn; man of vrouw. En dat dat prachtig is, bedoelt, een uniek design en ontwerp.  

Ik heb geloof voor deze groep en zie ze buigen voor Koning Jezus, dat ze een nieuw leven beginnen 
met Hem.  Ze worden gedoopt, veranderd, gereinigd en krijgen een plek in Gods gezin. En dat ze 
zeggen: ‘Als Jezus mij kon redden, dan is niemand verloren.’" 

Gods liefde door de muziek ontvangen                                                                                                                              
Ik maak muziek speciaal voor de lhtb groep, om ze een hart onder de riem te steken. Het is soms zo 
moeilijk om je trauma’s onder ogen te zien en je kan er zo alleen voor staan. Daar gaat mijn muziek 
over. Er staan ook weer 10 nieuwe songs op de planning. 

"Ik wil laten zien dat Yeshua niet komt om te veroordelen, maar om vrede te geven." 

Er is hoop voor de lhtb groep                                                                                                                                                              
Samen met mijn team, met Onderweg.nu en vernieuwd.com helpen we mensen. "We bouwen aan 
een relatie, vanuit liefde. We willen laten zien dat Yeshua niet komt om te veroordelen, maar om te 
herstellen." 

Yeshua komt terug 
Ik wil mijn boodschap ook verbinden met het grotere plaatje. "We leven in bijzondere tijden", vertelt 
Monique. "Oorlogen, hongersnoden, pandemieën, aardbevingen — het zijn geen losse 
gebeurtenissen. Ze zijn profetisch. De Bijbel noemt ze als tekenen van de eindtijd. Als we dat 
negeren, slapen we geestelijk. Deze tijd vraagt om waakzaamheid, om trouw, om overgave." 

Voor Monique is het geen reden voor angst, maar een oproep tot toewijding. "Yeshua komt terug. 
Misschien wel in onze tijd, misschien later. Maar de tekenen zijn er. En dat moet ons wakker maken. 
Laten we het evangelie blijven brengen. Mensen hebben God nodig — ook als ze denken van niet. 
Daarom evangeliseert ze. Alleen Jezus kan de leegte vullen. Geen geld, geen status, geen opleiding. 
Alleen Hij." 

"Laat mensen zien dat God leeft. Dat Hij goed is. En dat Hij een plan heeft met ieder mens." 

Wat haar drijft? 
"Het is een eer om deze mensen te helpen", zegt zij eenvoudig. Maar dan, zichtbaar bewogen, voegt 
zij eraan toe: "Ik kom zelf uit gebroken seksualiteit. Ik ken ’t zoeken en de eenzaamheid.  Daarom wil 
ik een andere erfenis nalaten: eentje van transformatie, liefde en geloof.  

Ze coacht niet alleen, maar spreekt ook in kerken. En altijd met één doel: "Laat mensen zien dat God 
leeft. Dat Hij goed is. En dat Hij een plan heeft met ieder mens. "Bij het delen van haar getuigenis 
grijpt Monique telkens terug op dezelfde bron. In Efeze 4:24 staat doe de nieuwe mens aan, die 
geschapen is naar Gods beeld in ware gerechtigheid en heiligheid. Als mensen, die nieuwe mens aan 
doen, doen ze het geschapen beeld van God; man of vrouw.Dat is geen menselijke wijsheid, maar het 
levende Woord van God. Het Levende Woord transformeert mensen naar Zijn Beeld. Daarom is ’t zo 
belangrijk om te GELOVEN dat we dien nieuwe schepping zijn. Dat is een geestelijk principe, dan zal 
je vernieuwd worden naar Zijn Beeld. Als we trouw zijn aan wat Jezus ons heeft nagelaten, zal de 
kerk blijven bloeien, ook gevuld met de ex lhtb-ers. Dat juist in deze tijd waarin het lijkt dat ’t kwaad 
om ons heen grijpt, dat Gods kinderen zichtbaar worden door de verdrukking heen.  

 


